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Nieuwsbrief 2023-04 

Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom i.o. 
  24-2-2023 
 E-mail: samengaan.dierenspankeren@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit de 40-dagen kalender 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel 
breed en wereldwijd gedekt, 

Waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

Lied 975:4 
 

Vieringen komende twee weken 

Zondag 26 februari  
10.00 uur - Gezamenlijke dienst in de 
Petruskerk. Anders Vierendienst met Heilig 
Avondmaal kinderen. Voorganger ds. Frans Ort. 
Er is crèche en Soos in de Kerkhorst. 
19.30 uur – Taizéviering in de Ontmoetingskerk. 

Vrijdag 3 maart  
Om 15.00 uur wordt er een middaggebed 
gehouden buiten bij of binnen in de Boskapel in 
Laag-Soeren, geïnspireerd op de vieringen in 
Taizé. Meer informatie bij Ariënne Scholten 
0313-450007/ 06-0255560/ a.scholten@xs4all.nl 
 
Zondag 5 maart zijn er twee diensten:  
10.00 uur – Ontmoetingskerk  
Voorganger Ds. R.W. Heins. 
10.00 uur – Boskapel Laag-Soeren 
Voorganger Ds. L. van Hilten, Apeldoorn.    
Let op: in het kerkblad heeft per ongeluk gestaan 
dat deze dienst in de Petruskerk in Spankeren 
gehouden zou worden, maar dat is onjuist.  
Het moet zijn in Laag-Soeren. 
 

Kerkdiensten online te volgen 
De beelden van de kerkdiensten vanuit de 
Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden 
gevolgd op internet via de website: 
www.kerkdienstgemist.nl. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren 
 
De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn  
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-
Dorpskerk-Spankeren 

 

Bloemen 
Vorige week zijn de bloemen bezorgd bij de 
fam. Henny in Spankeren, de echtparen van 
Essen-Schelfhout en van Doesburg-Huetink en 
dhr. P. van Voorst in Dieren. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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Deze week gaan de bloemen naar Mevrouw C. 
Jansen-Vink in Dieren N-O en mevrouw H. van 
Huffelen-van Bosheide in Dieren. Zij is terug in 
Dieren na enkele maanden in verpleeghuizen in 
Arnhem te hebben gerevalideerd. Haar nieuwe 
adres is woonzorgcentrum De Oude Plataan, 
Zutphensestraatweg 5, kamer 0.11. We wensen 
haar een goede tijd toe.  
 

Carnavalskleuren 
Het prachtig gekleurde tulpenboeket 
(carnavalskleuren, aldus onze kerkbloemen-
dame) in de Spankerense kerkdienst afgelopen 
zondag werd aan ons geschonken. Wat een 
verrassing! 
Schuchter werd mij gevraagd naar het waarom. 
Blijdschap? Verdriet?  Ook voor mij een 
vraagteken. Tót me werd meegedeeld, dat het 
zondagsboeket soms "zomaar" geschonken 
wordt. En dat voelt mooi en bijzonder. Het staat 
te pronken op onze keukentafel. Symbolisch 
vertegenwoordigt dit mooie kleurenpalet onze 
gemeenteleden. Heel erg dankjewel. 
 
Gé en Thea Henny 
 

Terugblik intrededienst ds. Heins 

 
Wat een bijzondere en feestelijke eredienst was 
het de 12 februari bij de intrede van ds. Ronald 
Heins als predikant in de Hervormde gemeente 
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O en de 
Protestantse gemeente Dieren. De kerk zat 
heerlijk vol met gemeenteleden en gasten. 
Voor de dienst konden alle gemeenteleden hun 
bloemen in de gereedstaande vazen zetten en zo 
ontstond een prachtig en kleurrijk boeket dat de 
veelkleurigheid van de leden van de nieuwe 
gemeente in oprichting symboliseerde. 
Dit keer waren er twee ouderlingen van dienst, 
om aan te geven dat de nieuwe voorganger 

bevestigd werd in twee gemeentes.  Het was een 
dienst die zeer ontspannend verliep en waar 
iedereen intens van genoot. Na de bevestiging 
werd op indrukwekkende manier door alle leden 
van het pastoresteam en beide voorzitters van 
de kerkenraad een zegen gegeven aan ds. 
Ronald Heins. 
Een heel mooi en ontspannend moment was ook 
het gesprek met de kinderen die vragen aan hem 
konden stellen. Het tweede deel van de dienst 
werd door de net bevestigde predikant verzorgd. 
Zijn prachtige en heldere woorden in de 
overdenking maakten indruk. 
 

 
 
Na de dienst werd Ronald Heins welkom 
geheten in de gemeente door Bert de Lange en 
Fred Haandrikman als voorzitters van de 
kerkenraden en was er een langdurig en prachtig 
samenzijn met koffie en (door vele 
gemeenteleden gemaakte) cake en koek. Het 
geheel werd afgesloten met een gezamenlijke en 
prima verzorgde lunch. Heel veel dank aan de 
voorbereidingsgroep, waar Johan en Tinus een 
grote rol in hadden, die alles perfect heeft  
georganiseerd en aan alle anderen die hebben 
meegewerkt aan deze onvergetelijke dag. 
 
De foto’s die deze dag zijn gemaakt door o.a. 
Gert Jan Bollen en Cor te Hennepe zijn door 
Frans Ort verwerkt in een prachtig fotoalbum, 
dat afgelopen dinsdag, tijdens de gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering, aan Ronald is 
overhandigd. Een hele mooie herinnering aan 
een mooi moment. 
 

Opbrengst collecte Giro 555 
Op zondag 12 februari jl. was er maar één 
collecte in de dienst die volledig was bestemd 
voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in 
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Turkije en Syrië. Hiervoor was door de Diaconie, 
het CvK en KIA bewust gekozen en het kon zeker 
de goedkeuring van de totale kerkenraad 
genieten.  
Nu we inmiddels een paar weken verder zijn is 
de eindopbrengst van deze collecte ook bekend 
en daar mogen we trots op zijn. 
Totaal, inclusief contanten giften en GIVT app, 
kon € 3.000,= worden overgemaakt naar giro 
555.  
Bij deze wil ik alle gevers, in welke vorm dan ook, 
hartelijk dank zeggen voor deze gulle gaven. 
 
Een hartelijke groet aan u allen    
Tinus Pater voorzitter diaconale raad  
 

Symbolische schikkingen 40-dagentijd 

De liturgische bloemschikgroep is met 
enthousiasme begonnen aan de schikkingen 
voor de Veertigdagentijd. 
Zondag 26/2 zal de eerste schikking in de dienst 
in Spankeren te zien zijn (zie onderstaande foto).  
Het is een tocht die we samen mogen gaan. 
 

 
 
‘Uit liefde voor jou’ is het thema voor de 
schikkingen in deze veertigdagentijd. 
Als basis voor de schikkingen gebruiken we 
kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. 
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in 
verhalen van de ander, dan is dat niet een 
rechtlijnig pad.  Meebewegen en luisteren zijn 
dan van belang. 
Met kronkeltakken maken we iedere week een 
andere op de natuur geïnspireerde organische 
vorm zoals een boog, ellips en cirkel. 
Voor ieder viermoment in deze periode wordt er 
iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, 
passend bij de lezing. 

De eerste schikkingen hebben een sober 
karakter, de liturgische kleur is gedurende de 
hele periode paars. Naarmate we dichter bij 
Pasen komen worden de schikkingen kleurrijker 
en uitbundiger van karakter. 
Met Pasen verandert de kleur naar wit. 
Dat we met aandacht voor de ander deze 
veertigdagentijd vorm mogen geven. 

 
Uitnodiging gemeenteavond 1 maart 
Op 1 maart 2023 houden we een gezamenlijke 
gemeenteavond in de Ontmoetingskerk. 
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 
Voor deze avond worden alle leden van de 
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren 
en Dieren NO en de Protestantse Gemeente 
Dieren uitgenodigd. 
 
Deze avond omvat twee onderdelen:  
1) Toelichting op het definitieve besluit tot 

Samen..Gaan en de hierbij behorende 
regelingen, waaronder de Plaatselijke 
regeling. Beide kerkenraden zijn deze avond 
aanwezig om hierover de gemeenteleden te 
horen en in gesprek te gaan. 

2) Het tweede onderwerp op deze avond betreft 
de voorbereiding van de Pinksterdienst. 
Tijdens deze dienst willen we ons definitief 
Samen..Gaan op ‘Geestdriftige’ wijze vieren 
en inhoud geven. Ds. Frans Ort en ds. Ronald 
Heins willen graag samen met u brainstormen 
over de inhoud van de dienst.  

 
U bent van harte welkom! Als vervoer op deze 
avond voor u een probleem is, kunt dat melden 
bij Tinus Pater tel. nr. 06-51 83 60 26 of bij Fred 
Haandrikman tel. nr. 06-21 59 55 29. 
 
Noot: Indien u de onder 1 genoemde 
documenten vooraf wilt ontvangen, stuur dan 
a.u.b. een mail naar één van de scriba’s.  
Voor HG Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO 
naar Fred Haandrikman: email: 
samengaan.dierenspankeren@ziggo.nl 
en voor PG Dieren naar Joke Hoevers: 
scriba@pkndieren.nl. 
 
Indien u bovendien het definitieve Beleidsplan, 
zoals dat na de gemeenteavond op 24 november 
2022 is vastgesteld, wilt ontvangen, dan graag dat 
even apart aangeven.  

mailto:samengaan.dierenspankeren@ziggo.nl
mailto:scriba@pkndieren.nl
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Marktmunten voor de voedselbank 
 
Lieve mensen, 
Wilt u ons weer, net als andere jaren, helpen bij 
het inzamelen van groene marktmunten. Deze 
munten krijg je wanneer je op de markt in 
Dieren spullen koopt. De munten willen we met 
Pasen graag inwisselen voor eieren, die dan 
bestemd zijn voor de voedselbank. 
Als u ze hebt, wilt u ze dan in de brievenbus 
doen bij ondergetekende, Harderwijkerweg  111 
in Dieren.  
 
Met een hartelijke groet, 
Annie Veldhuis (tel. 0313-414896) 

 
In de knel door inflatie 
De boodschappen, de energierekening en de 
huur: alles wordt duurder. Steeds meer 
Nederlanders dreigen hun boodschappen of 
energierekening niet meer te kunnen betalen. 
Hoe solidair zijn we met deze mensen? En hoe 
zorgen we er voor dat mensen niet in de 
problemen komen? Kom en luister op zondag 5 
maart naar econoom Charan van Krevel en 
socioloog Maurice Gesthuizen over de oorzaken 
en gevolgen van de inflatiecrisis. 

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de 
Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze 
avond. Toegang is vrij, met vrije gift. 

U bent van harte uitgenodigd!  
 
Datum: zondag 5 maart 2023 
Plaats:  Ontmoetingskerk Dieren 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Taizé-viering 
Zin om te zingen? Op zoek naar stilte?  
Dan is een Taizé-viering iets voor jou. 
 
Voor wie niet zo bekend is met de Taizé viering 
een korte toelichting. 
De viering volgt het stramien zoals het ook in de 
communiteit van Taizé gevolgd wordt. De 
liederen zijn kort en worden een aantal keer 
herhaald zoals een mantra. Er is begeleiding van 

piano en viool. Je kunt lekker op een kleed zitten 
of een meditatiebankje pakken. Maar er zijn ook 
stoelen. Het centrale deel is een stilte van 10 
minuten. Naast het zingen is er gelegenheid voor 
gebed en een kaarsje aan te steken. 
 
Je bent van harte welkom a.s. zondagavond 
(26/2) om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 

 
 

Schrijfactie Amnesty International  
Op 5 maart 2023 liggen zowel in de 
Ontmoetingskerk als in de Boskapel drie brieven 
ter ondertekening. Het zijn brieven voor Chili, 
Honduras en Israël.  
In de bijlagen van de mail waarmee deze 
nieuwsbrief wordt verstuurd treft u de brieven 
ook aan zodat u ze evt. zelf ook kunt versturen. 
 
Chili: gerechtigheid voor martelslachtoffer 

 
 
In oktober 2019 nam de Chileense Moisés 
Órdenes deel aan een landelijke demonstratie 
voor sociale en economische gelijkheid. Tijdens 
het demonstreren werd hij aangevallen en 
gemarteld door 13 agenten. Enkele agenten 
sloegen Órdenes in elkaar met hun 
wapenstokken, terwijl de rest toekeek.  
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Dit resulteerde in aanzienlijk en blijvend letsel. 
Drie jaar later, op 5 december 2022, besloot de 
aanklager het onderzoek naar 7 van hen te 
staken. Schrijft u naar de autoriteiten van Chili. 
Roep hen op om het onderzoek naar de 7 
agenten te heropenen. 
 
Honduras: milieuactivisten vermoord 

 
 
In Honduras zijn op 7 januari 2023 de 
milieuactivisten Aly Magdaleno Domínguez 
Ramos en Jairo Bonilla Ayala doodgeschoten 
door gewapende mannen. Ze waren lid van een 
activistenbeweging die de Guapinol-rivier, in het 
noorden van Honduras, beschermt tegen 
vervuiling door een mijnbouwbedrijf. Amnesty 
International roept de autoriteiten op een 
grondig en onafhankelijk onderzoek in te stellen 
naar de dood van de twee mannen die door het 
mijnbouwbedrijf en de Hondurese overheid ten 
onrechte als criminelen werden weggezet.  
 
Israël: haal Ahmad Manasra uit de isoleercel 

 
 
Israël houdt de 21-jarige Palestijn Ahmad 
Manasra al meer dan 1 jaar vast in een 

isoleercel. Dat komt neer op marteling. Ahmad 
zit al sinds zijn 13e, na een oneerlijk proces, in de 
gevangenis en lijdt aan schizofrenie en een 
zware depressie. Een rechter heeft in november 
2022 op grond van geheim bewijs geoordeeld 
dat Ahmad nog eens vier maanden in isolatie 
moet zitten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt 
dit weer verlengd. Wij roepen de autoriteiten op 
om Ahmad Manasra onmiddellijk uit isolatie te 
halen. 
 

Realiseren Stilte tuin 
Wie wil ons helpen een Stiltetuin te realiseren bij 
de Ontmoetingskerk in Dieren? 
Hier over was al meer te lezen, inclusief voorstel 
indeling tuin, in de vorige Nieuwsbrief. 
Zie je mogelijkheden voor arbeid of heb je 
bruikbaar materiaal, dan graag contact opnemen 
met Adrie van Heerden 06-12666186.  
Start aanleg bij voldoende deelname in maart. 
Wanneer er onvoldoende draagvlak is kan dit 
project helaas niet doorgaan. 
Dus: een goed idee? Doe dan mee! 
 

Paasgroetenactie voor gevangenen  

 
Deelname aan deze actie tot uiterlijk vrijdag  
3 maart. 
A.s. zondag 26 februari is er mogelijkheid om zelf 
kaarten te schrijven na afloop van de 
gezamenlijke dienst in de Petruskerk te 
Spankeren.  
Niet in de gelegenheid om naar de dienst in 
Spankeren te gaan? Ook via e-mail kunt u zich 
aanmelden bij Ria van Voorst via   
v.voorst1@kpnplanet.nl of tel. 0313-413010.  
Zij zal zorgen voor schrijven en doorsturen van 
de kaarten. Alle kaarten worden verzameld en 
tegelijk naar het landelijk bureau van Kerk in 

mailto:v.voorst1@kpnplanet.nl
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Actie verstuurd waar de kaarten verdeeld en 
verder doorgezonden worden. 
Een bijdrage aan de kosten voor de aanschaf en 
verzending van de kaarten is altijd welkom.  
U kunt een gift overmaken op 
NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder 
vermelding van ‘Paasgroeten’. 
Wij vinden het fijn wanneer we als gemeentes 
hier weer samen aan kunnen meewerken. 
Meer informatie: zie voor meer informatie 
https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroeten
actie/ 
 

Colombia – Bogotá ons project 
Gift Ontmoetingsmaaltijd 
Na afloop van de maaltijd kan men een gift doen 
in de actiebus voor een goed doel. Vanaf 
september heeft dat € 219,65 opgebracht en ze 
doneren dat aan ons project in Colombia. Wat 
een mooi gebaar; wij zijn altijd blij met giften 
voor en betrokkenheid bij ons project. Ook in 
Colombia wordt dit zeer gewaardeerd. 
Ook is in januari € 25,-- overgemaakt uit 
Spankeren als 'nagekomen gift fruitbakjes 
Colombia'. 
 
Wilt u ook een gift overmaken voor ons project 
dan kan dit op het volgende rekeningnummer: 
NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder 
vermelding van ‘Colombia’. 
 
Goede veertigdagentijd gewenst van Ria van 
Voorst-Lockhorst, namens de Werkgroep Kerk in 
Actie. 
 

 
Voor onderweg 

 
Open mij, 

les mijn dorst, 
stil mijn verlangen 

te zijn 
wie ik mag zijn, 

aanvaard door jou, 
Aanwezige, 

aanvaard door mezelf, 
ongedurig, afwezig. 

Zend boden op mijn weg, 
engelen met geduld, 
naasten met liefde, 

vreemden 
die vrienden blijken. 

Open mij, 
stil mijn verlangen. 

 
Nico Vlaming 

 
 

 
Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 8-3-2023 opsturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com. 

 
 

 

 
 

Vastenactie 2023: Uit liefde voor jou 
 

 
 
 
Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com 

https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/
https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/
mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com
mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com

